
Altena draagt bij aan het oplossen van de opvangcrisis 

De opvangcrisis laat niet onberoerd. Dat geldt ook in Altena. Ook hier willen we een helpende hand bieden aan hen 
die het nodig hebben. Sluiten we de rijen en staan we klaar. Dat hebben we gemerkt bij de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen; bij de huisvesting van statushouders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In gemeentelijke 
opvanglocaties en bij mensen thuis. Een grote uitdaging die we samen met succes aan zijn gegaan. 
Iets waar we in Altena trots op mogen zijn. 

Wethouder van Hunnik: “Zorgen voor menselijke opvangplekken voor onze 
medemens. Mensen die in deze periode onze steun hard kunnen gebruiken, 
dat is wat we in Altena willen realiseren.”

Begin van dit jaar werd de spreidingswet aangenomen. Daarna kwam 
het nieuws dat de nieuwe coalitie van plan is deze wet weer in te trekken. 
Een verwarrende en onwenselijke situatie,” aldus burgemeester Egbert 
Lichtenberg. 

Op dit moment vangen we geen asielzoekers op binnen Altena  
“We zijn nu druk bezig mogelijke opvanglocaties in kaart te brengen en samen met het COA asiellocaties aan het zoeken die voldoen aan 
de eind vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde criteria voor asielopvang. Ook blijven we oog houden voor de belangen van álle 
inwoners van Altena, bestaand of nieuw. We zoeken daarom naar locaties die niet gebruikt kunnen worden voor reguliere huisvesting om 
de druk op de overspannen woningmarkt niet verder op te laten lopen. Ons doel is om dit jaar een start te maken met het opzetten van de 
eerste opvanglocatie zodat we asielzoekers op kunnen vangen vanaf2025,” aldus Anneloes van Hunnik.  

“Samen zetten we de schouders eronder” 
“Samen gaan we ervoor zorgen dat we met elkaar deze mensen in nood een veilig en prettig thuis kunnen bieden. Zodat iedereen binnen 
Altena fijn kan leven, wonen en werken. Een omgeving waarin we staan voor iedereen die hulp nodig heeft. Dat zal niet altijd eenvoudig 
zijn, maar dat zijn we aan u én hen verplicht. Zo maken we samen een sociaal, veilig en prettig Altena. De schouders eronder, zo doen we 
dat,” zo stellen burgemeester Lichtenberg en wethouder van Hunnik.  
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Opvang en huisvesting vluchtelingen



Asielopvang: iedereen lijkt er een mening over te hebben. Het gaat zo vaak om aantallen, processen en 
(on)mogelijkheden, dat men soms lijkt te vergeten dat het om echte mensen gaat.  

Zo ook Muhameed Huseen. Geboren in Ethiopië en getogen in Werkendam. Op jonge leeftijd vluchtte 
hij met 2 broers naar Nederland, waar hij in een AZC terecht kwam. Een moeilijke tijd vol uitdaging, 
spanning maar ook kansen en mogelijkheden. “Ik kwam op mijn zesde vanuit Ethiopië naar Nederland. 
De reis was lang en zwaar, zowel fysiek als mentaal. Alles wat ik kende liet ik achter en ik kwam als 
kleine jongen terecht in een wildvreemde omgeving,” zo vertelt hij.  

“Een van de grootste uitdagingen was het leren van de taal. Mijn broers en ik waren de enige Ethiopiërs 
in het AZC en we konden nauwelijks communiceren met andere vluchtelingen. Ik begreep al snel dat de 
taal de sleutel was tot integratie en het vinden van mijn weg in mijn nieuwe thuisland.” 

Lege schoen met sinterklaas 
Als klein kind in een vreemd land zat Muhameed vol met vragen: “ik wilde alles weten van de cultuur 
en tradities in Nederland. Zo hield ik als kind een leeg gevoel over aan sinterklaas, omdat mijn 
schoen nooit gevuld werd. Ik vroeg me dan af waarom mijn situatie anders is dan van anderen en was 
vastbesloten meer te leren.” 

Ook kende hij een enorm gevoel van heimwee: “het gemis van familie en vrienden in Ethiopië was soms overweldigend. Zoekende in de 
samenleving en met onzekerheid of we mochten blijven of niet was het een emotionele tijd, waarvan ik pas op latere leeftijd besef hoe zwaar 
dit is geweest. Toch bleven we positief en ik had een uitlaatklep in het voetbal. Ik maakte vrienden buiten de opvang, en ging samen naar 
toernooien en vierde feestdagen. Zo verbreedde ik mijn horizon en kwam meer over Nederland te weten. Een emotionele maar ook spannende 
tijd.” 

Van het AZC naar Werkendam  
Na een onzekere periode en een langdurig proces, kregen de broers een verblijfsvergunning. In Werkendam vonden ze al snel hun plek: “we 
maakten al snel vrienden en voetbalden de hele zomer met de buren. Ook de ondersteuning door Christina vanuit VluchtelingenWerk hielp 
enorm. Ik werd goed opgenomen op school en ontdekte mijn talent voor hardlopen. Ik werd lid van hardloopvereniging Typhoon en ben zelfs 
meerdere keren Nederlands kampioen geworden! Een geweldige tijd waardoor ik mezelf echt een Werkendammer ben gaan voelen.” 

Begrip, vriendschap en elkaar laten groeien 
Nadat hij de mavo afgerond had, kwam Muhameed in aanraking met andere vluchtelingen: “regelmatig kwamen een aantal Eritrese mensen 
langs die op zoek waren naar hulp. Ik begeleidde hen met alledaagse uitdagingen zoals het regelen van betalingen, brieven vanuit de IND uit 
te leggen en met school. Omdat ik als geen ander begreep hoe het is om in een nieuw land te integreren, kon ik hen goed helpen en voor hen 
doen wat Christina eerder voor ons deed.  

Ik realiseerde me dat integratie niet alleen draait om taal en papieren, maar ook om begrip, vriendschap en elkaar helpen groeien. Met dat 
in mijn achterhoofd nam ik actief deel aan verschillende activiteiten in de gemeenschap, zodat ik mensen kon ontmoeten, vrienden kon 
maken en mijn horizon kon verbreden. Zo ben ik bijvoorbeeld naar een ondernemersavond van de Bethelkerk geweest op uitnodiging van 
groenteboer Willem. Op die manier verlegde ik mijn grenzen en leerde ik nieuwe mensen kennen.,” zo stelt hij. 

Helpende hand en luisterend oor maken verschil  
“Terugkijkend op die tijd besef ik dat mijn inzet niet alleen anderen heeft geholpen, maar ook mijzelf heeft verrijkt. Ik heb geleerd dat de kracht 
van diversiteit de bouwstenen zijn voor een welvarende en inclusieve samenleving. En bovenal, dat een helpende hand en een luisterend oor 
altijd een verschil kunnen maken, in welke gemeenschap dan ook. Een van de meest betekenisvolle ervaringen die ik heb gehad, was mijn werk 
bij het Oekraïense opvangcentrum. Hier kreeg ik de kans om iets terug te doen voor anderen die dezelfde reis doormaakten als ik. Het was 
hartverwarmend om een steunpilaar te zijn voor nieuwkomers en hen te helpen zich thuis te voelen in een vreemd land.  

Graag zou ik zien dat ook andere vluchtelingen de kansen krijgen die Oekraïense vluchtelingen krijgen. Betrek hen bij de maatschappij, geef ze 
vertrouwen en kansen zodat zij hun potentieel kunnen benutten. Op de lange termijn zal dit ook positieve invloeden hebben, zowel mentaal, 
financieel als sociaal,” aldus Muhameed. 

Trots op afkomst en nieuwe thuis  
Ondanks alle uitdagingen en obstakels is Muhameed trots op de stappen die hij gemaakt heeft: “ elke uitdaging die ik als kind heb ervaren 
heeft me heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Ik heb geleerd dat vastberadenheid, veerkracht en open staan voor nieuwe 
ervaringen essentieel zijn voor het overwinnen van obstakels en het creëren van een betere toekomst.  

Ik ben trots op mijn culturele achtergrond, mijn nieuwe thuis in Nederland en de kansen die ik heb gekregen om te groeien en bij te dragen aan 
de samenleving in Altena.  Laten we samen streven naar een wereld waarin diversiteit wordt gevierd en waar iedereen de kans krijgt om zijn of 
haar potentieel te vervullen.” 

Verhaal van een vluchteling uit Werkendam

Kijk ook eens op www.gemeentealtena.nl



Update opvang Oekraïne

Asielzoeker of vluchteling: Wat is het verschil?
In de berichtgeving over vluchtelingen worden veelvuldig termen gebruikt als asielzoeker, vluchteling en statushouder. Soms verwarrend en 
onduidelijk. Wanneer noemen we iemand asielzoekers, vluchteling of statushouder? En waarom? 

•	  Vluchteling: een vluchteling is iemand die zijn of haar land van herkomst heeft verlaten vanwege een ‘gegronde vrees voor vervolging 
vanwege ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overweging of het behoren tot een bepaalde sociale groep’. Een belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat je als vluchteling in eigen land geen bescherming kunt krijgen van de overheid óf dat je door de overheid zelf vervolgt wordt. 
Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om vluchtelingen op te vangen en bijvoorbeeld onderwijs aan te bieden.  

•	 Asielzoeker: is iemand die asiel aanvraagt in een ander land. In de meeste gevallen gaat het hierbij om vluchtelingen. Als deze mensen 
in Nederland aankomen, worden zij doorverwezen naar Ter Apel. Daar kunnen zij zich registreren bij het aanmeldcentrum. Asielzoekers 
verblijven in een AZC in afwachting van hun asielprocedure, waarbij het COA verantwoordelijk is voor hun begeleiding.  

•	 Oekraïense ontheemden: een bijzondere status hebben Oekraïners die gevlucht zijn vanwege de oorlog in dat land. Op dit moment vallen 
zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Door deze regeling kunnen alle Oekraïense vluchtelingen zonder visum of verblijfsvergunning 
in Nederland blijven.  

•	 Statushouder: op het moment dat een asielzoeker door de Rijksoverheid wordt erkend als vluchteling, dan krijgt hij of zij een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning. Op dat moment heeft deze statushouder dan ook dezelfde rechten en plichten als elke andere Nederlander. Als 
gemeente zijn wij wettelijk verplicht statushouders te huisvesten en in te laten burgeren.  

•	 Veiligelander: is een asielzoeker uit een land dat door Nederland aangemerkt wordt als veilig. Deze mensen hebben over het algemeen 
een hele kleine kans dat hun asielaanvraag goedgekeurd wordt. Deze groep neemt (cijfers COA 2022) ongeveer 3% van de bedden in AZC’s 
in beslag.  

•	 Derdelander: is een persoon met een andere nationaliteit dan één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein of Zwitserland. In de context van de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een derdelander een vluchteling met een 
tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. Zij zijn naar ons land gevlucht uit Oekraïne, maar komen uit een, volgens Rijksoverheid, veilig 
land.  

Mocht u vragen hebben over vluchtelingen en aanverwante zaken, dan mag u deze altijd sturen naar opvang@gemeentealtena.nl. 
We proberen u dan zo goed mogelijk van antwoord te voorzien. 

Nadat in februari 2022 Rusland Oekraïne binnenviel kwam er een grote stroom Oekraïense ontheemden naar Nederland. Ook binnen Altena 
hebben we gezorgd voor opvangplekken om deze vluchtelingen een veilig thuis te kunnen bieden. Op dit moment vangen we 259 Oekraïners 
op in de 5 gemeentelijke opvanglocaties in Werkendam, Rijswijk, Sleeuwijk en Wijk en Aalburg. Daarnaast worden nog 111 Oekraïense vluch-
telingen particulier opgevangen. 

Inmiddels hebben deze vluchtelingen hun draai gevonden in onze gemeente: ruim 75% van de volwassenen heeft werk in de regio gevonden en 
alle opgevangen kinderen volgen onderwijs. Mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en organisaties hebben we ervoor kunnen 
zorgen dat deze mensen een veilig thuis gevonden hebben in een moeilijke tijd.  

Info & Contact
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Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

Bezoekadres: 
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Telefoon: (0183) 516100

Fax: (0183) 660397

E-mail: info@gemeentealtena.nl

Website: www.gemeentealtena.nl


